Leesrooster 2010-09 31 aug. tot en met 3 okt. 2010

maandag 30 aug. Romeinen 13:8-10

‘Zijt niemands iets schuldig dan elkander lief te hebben’ — anders gezegd: ‘weest
niemand ook maar iets schuldig’” — want: ‘wie de ander liefheeft, heeft de wet
vervuld.”

Over liefde is al zoveel geschreven en gezegd. Wil je weten wat liefde is? Dan
heb je Gods woord nodig! Dan ga je beseffen, dat God als eerste liefheeft. Een
gelovige, jij en ik, geven antwoord op Gods liefde.

dinsdag 31 aug. Galaten 5:22-26

God heeft ons zijn geest gegeven (verzen 16-18). Die geest werkt uit in ons le-
ven. ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’” De goddelij-
ke liefde krijgt in je leven handen en voeten. Lees Romeinen 5:5. Liefde is daar
een facet van. Je draait a.h.w. de diamant in je hand rond en laat het licht op al
die facetten vallen. Als eerste licht /iefde op. Voor wie is die vrucht bestemd?
Voor de naaste - degene die God naast je zet. In Rom. 13:8 is de naaste ‘de an-
der’.

woensdag 1 sept. Romeinen 5:1-11

‘God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zonda-
ren waren, voorons gestorven is.” (Romeinen 5:8) Dat ons leven een antwoord is
op die liefde! Dan blijkt! Je bent betrokken bij ‘de ander’. Je zorgt voor je naaste,
Je hebt geduld met degene die God op je weg brengt. Je bent bewogen om de
weg die mensen gaan. Je bent vriendelijk en, ook een uiting van liefde, je bidt
voor hen. Je gebed is ook: dat de ander in wandel en spreken mag zien, dat de
liefde van God in je hart uitgestort is.

donderdag 2 sept. Romeinen 13:8-10

Wij lezen weer de drie verzen uit Romeinen 13. Al de geboden die Paulus in vers
9 noemt, vat hij samen in: 'gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” EIk gebod
hangt aan Gods liefde. Paulus zet ons niet onder wet, maar brengt de essentie
onder ogen. Elk gebod vat Gods liefde samen. Als je al die zaken bij elkaar op-
telt, is de uitkomst: liefde! Gevende en beschermende liefde. Het dak boven het
leven van jou en mij.

'De liefde doet de naaste geen kwaad,; daarom is de liefde de vervulling der wet.’
Mijn naaste? Ja, degene aan wie je antwoord geeft, die antwoord van jou ver-
wacht, die je a.h.w. opent om de liefde van God door te geven.

vrijdag 3 sept. 1 Corinthiérs 13:4-7

Wat zaait Gods geest? Liefde! De liefde is geduldig en mild, is niet jaloers, de
liefde schept niet op en is niet opgeblazen. Zij is niet onbetamelijk (weet zich te
gedragen), zij zoekt het hare niet. Zij hitst niet op, zij houdt geen rekening met
wat slecht is. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar verheugt zich over de
waarheid. Alles beschut zij, alles gelooft zij, alles verwacht zij, alles verduurt zij.
De liefde laat het nimmer afweten! Weet je wat heerlijk is om te weten: God laat
het nooit afweten! Zijn liefde blijft!



zaterdag 4 sept. 1 Corinthiérs 12:31

Letterlijk vertaald staat er: ‘En ik toon jullie een nog voortreffelijker weg.” De
weg die Paulus hier wijst, is geen voorrangsweg, maar een weg waarop je voor-
rang verleent. Liefde zorgt a.h.w. voor een goede verkeersregeling, zowel in
de gemeente als in het gezin en binnen de familie, en in al die andere verbanden
waarin we staan. Het gaat erom, dat Gods liefde gestalte krijgt in onze wandel.

zondag 5 sept. Efeziérs 5:1-2

‘Wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde, zoals
ook Christus jullie liefheeft en Zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als
naderingsgeschenk en offer voor God, tot een aangename geur’ (letterlijker ver-
taald). Hoe kijkt God naar je? Wie ben je voor Hem?

Je bent een geliefd kind. Een kind dat zich geliefd weet, gaat zich ernaar gedra-
gen. Hoe? Door in liefde te wandelen. Ook daar wijst de apostel ons de weg! ‘zo-
als ook Christus jullie liefheeft.” Daardoor kun je God naderen en mag je op de
plaats waar Hij je zet tot Zijn eer zijn! Een gelovige mag de aangename geur van
Gods liefde verspreiden!

maandag 6 sept. Galaten 5:6

‘Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn,
maar geloof, door liefde werkende.’ Liefde is eigenlijk geloof in actie. Paulus be-
nadrukt dat wij niet onder wet, maar onder genade zijn (Romeinen 6:4). Liefde is
van levensbelang.

De aanwijzingen in Romeinen 13:8-10 zijn voor een wandel - niet om gerechtig-
heid te verkrijgen, maar om in te wandelen! Het gaat niet om de letter, maar om
uitwerking van heilige geest.

dinsdag 7 sept. Filippenzen 1:9

Wat zegt dit vers bijzondere dingen! Paulus bidt voor de lezers van zijn brief.
Mag ik zeggen: hij bidt dat ook jou en mij toe. ‘En dit bid ik, dat uw liefde nog
steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om
te onderscheiden, waarop het aankomt.” Dat is toch wat wij willen! Dat het niet
alleen inzicht bewerkt, maar ook fijngevoeligheid uitwerkt, zodat wij kunnen on-
derscheiden waarop het aankomt! Weten en leven wie God is, besef hebben van
het plan dat Hij uitwerkt en ... dat Hij nabij is en niet loslaat wat Hij in Zijn
schepping begonnen is. Hij wordt uiteindelijk alles in allen.

woensdag 8 sept. Efeziérs 2:4-10

Verzen om hardop en langzaam te lezen en zo te horen: ‘rijk aan barmhartigheid
... Zijn onmetelijke liefde ... de overstijgende rijkdom van Zijn genade ... voor ons
in Christus Jezus.’ Hij heeft lief, Hij heeft jou lief, Hij heeft allen lief en dat zal
aan het einde van Gods plan duidelijk zijn. Lees Fil. 2:10-11 als slotakkoord van
de verzen uit Efeziérs 2.

donderdag 9 sept. Jeremia 10:1-5

De profeet zet tegenover de afgoden van de volkeren (vs.1-5) de ware God
(vs.6-7).

Wat zijn de afgoden? ‘Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij.”
Zie je zo'n scheefhangende vogelverschrikker met zijn kapotte hoed in het veld
hangen? Jeremia zet op een rij wat zij niet kunnen: 'zjj spreken niet, zij moeten
beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet,
want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen niet.” Hoe is God
dan? Hij is de ware God!
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vrijdag 10 sept. Jeremia 10:6-8

‘Niemand is U gelijk, Here! Groot zijt Gij en groot is Uw naam in kracht!” God
heeft Zijn woord gegeven: ‘Er staat geschreven. Niet alleen van brood zal de
mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat’ (Mattheus 4:4).
Hij is Degene, Die in alle situaties draagt: ‘Gij omgeeft mij van achteren en van
voren/en Gij legt Uw hand op mij’ (Psalm 139:5). Hij werkt in ons leven het goe-
de: ‘Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde
het goede na, jegens elkander en jegens allen.’” (1 Thessalonicenzen 5:15) Lees
hier ook Romeinen 12:21 bij.

zaterdag 11 sept. Jeremia 10:9-16

Tegenover al de goden stelt Jeremia Hem: ‘Doch de Here is de waarachtige God,
Hij is de levende God en een eeuwig Koning ...” Vanaf vers 14 zet de profeet op
een rij wie afgoden letterlijk zijn: mensenwerk! Vers 16 is een machtig slotacco-
ord: ‘Here der heerscharen is Zijn naam!’ Deze naam staat meer dan 50x in dit
boek. De legerscharen staan Hem te beschikking om Zijn koningschap in de he-
mel en op de aarde te vestigen. God is de beheerser van de geschiedenis. Hij
ziet naar het volk om. Zijn trouw houdt niet op!

zondag 12 sept. 1 Timotheus 4:9-10

Gisteren las je Jeremia 10:10 In deze verzen uit 1 Timotheus onderstreept Pau-
lus wie God is: ‘de levende God, Die een Heiland is voor alle mensen, inzonder-
heid voor de gelovigen’ Op Hem mag je ook vandaag je vertrouwen stellen.

Wij lezen in 2 Timotheus.
maandag 13 sept. 2 Timotheus 1:1

In zijn ‘geestelijk testament’ schrijft de apostel van de natién aan zijn geestelijk
kind Timotheus. Dit is de laatste brief die Paulus schreef.

Om zijn positie nadrukkelijk aan te geven staat hij als ‘apostel van Christus Je-
zus’ en ‘door de wil van God’ bovenaan deze rijke en ernstige brief. Anderen (die
van de besnijdenis) konden zich zo niet noemen! Het benadrukt de unieke plaats
die Paulus heeft!

dinsdag 14 sept. 2 Timotheus 1:1,2

Paulus wijst op de rijke belofte van leven in Christus Jezus. Deze uitdrukking
bergt een schat aan geestelijke waarheid voor het lichaam van Christus in zich.
Het loont de moeite deze aan de hand van een concordantie na te zoeken. Je
komt ‘in Christus Jezus’ alleen in de brieven van Paulus tegen.

In vers 2 zegt Paulus: ‘geliefd kind’. Daarmee komt de liefdeband in Christus
naar voren. Paulus wil zijn opvolger, die hij liefheeft, de laatste, zeer noodzake-
lijke aanwijzingen meegeven.

woensdag 15 sept. 2 Timotheus 1:2

Ook hier begint Paulus met genade als hét kenmerk van zijn bediening. En dat
niet alleen: ook barmhartigheid en vrede maken deel uit van zijn zegenwens
voor Timotheus.

Hoewel genade de Griekse groet in het Romeinse rijk van die dagen was, en vre-
de (shalom) in Israél dé groet was (en is), benadrukt de apostel de geestelijke
zegen van zijn bediening: rechtvaardiging (genade) en verzoening (vrede)!
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donderdag 16 sept. 2 Timotheus 1:3

De genade, barmhartigheid en vrede (vers 2), komen van God de Vader en van
Christus Jezus, onze Heer. Zo komen we drie keer ‘Christus Jezus’ tegen in de
korte, maar rijke aanhef van deze brief. Geen wonder, dat Paulus dankt in vers
3! Paulus diende God zijn hele leven door. Zijn geweten was zuiver. Dat is won-
derlijk, als we weten hoe hij destijds tekeer ging tegen de discipelen van de
Heer. Zie, hoe Vader hem veranderde, en hoe hij (Paulus) betrokken is bij Timo-
theus!

vrijdag 17 sept. 2 Timotheus 1:4,5

Paulus verlangde er intens naar Timotheus weer te zien. Die had een ongehui-
cheld geloof; eerlijk en oprecht kwam hij daarvoor uit.

Er is een zegen in het feit, dat zowel Timotheus’ moeder als zijn oma gelovige
vrouwen waren. Van hen zal hij veel uit de Tenach gehoord hebben, en van de
grote geschiedenis van Jahweh met Zijn volk Israél, en van de machtige daden
en de liefde waarmee Hij dat volk behandelde.

zaterdag 18 sept. 2 Timotheus 1:6,7

De ‘gave van God’ (of het ‘geschenk van God’) die door Paulus’ oplegging van
handen aan Timotheus gegeven was, kan wijzen op zijn ongehuicheld geloof. Dit
zou Timotheus aanwakkeren (als een vuur). Mogelijk was hij ontmoedigd door al
de dingen die speelden in plaatselijke gemeentes.

Paulus wijst op God: God geeft (ons) geen geest van vreesachtigheid of be-
schroomdheid, maar van kracht, van liefde en van gezond verstand.

Dat is wat God ook in ons geeft!

zondag 19 sept. 2 Timotheus 1:8

Paulus spreekt hier iets bijzonders uit: het getuigenis van de Heer én Paulus zelf!
Hij is een gevangene van de Heer en dat is heel tekenend voor de boodschap die
hij bracht. Beide, de boodschap (genade alleen) en de boodschapper (Paulus)
verworpen.

Laten wij dicht bij deze boodschap blijven! Daarmee blijven wij dicht bij de Heer,
die ons redt én roept!

maandag 20 sept. 2 Timotheus 1:8,9

Paulus snijdt in vers 8 het thema van het lijden aan. Niet lichamelijk lijden zoals
ziekte en dergelijke, maar kwaad lijden met het evangelie! Dat zegt hij ook in
2 Timotheus 2:3 en 4:5. Tegelijk spreekt hij ook van de kracht van God, die no-
dig is om dat lijden te kunnen (ver)dragen, zoals hij al wees op de geest van
kracht, liefde en gezond verstand - kwaliteiten die nodig zijn om als dienaar van
de Heer kunnen te lijden met het geweldige evangelie!

dinsdag 21 sept. 2 Timotheus 1:9

Centraal staat God, Die redt en roept met een heilige roeping. En dat is niet
overeenkomstig onze werken; hier wordt het genade alleen opnieuw sterk bena-
drukt. De roeping en redding staan absoluut los van onze eigen werken. Dit
evangelie is niet naar de mens. Het is in overeenstemming met Zijn voornemen
en de genade die ons al heel lang geleden geschonken is.

Alle reden Hem daarvoor te danken! Het kan niet fout aflopen, het ligt vast in
God, in Christus Jezus!



woensdag 22 sept. 2 Timotheus 1:9

Hier blijkt, dat de redding en de roeping van de gelovigen in Christus Jezus da-
teert van véér de eonische tijden! Daarmee wordt onomstotelijk vastgesteld, dat
er werkelijk niets is, dat de mens kan doen om geroepen te worden. God roept,
het initiatief lag en ligt helemaal bij Hem alleen.

Het Griekse begrip ‘aioon’, dat men vaak opvat als ‘eeuwig’, zonder begin en
zonder einde, blijkt met tijjd te maken te hebben. Het duidt in de Schriften altijd
op een tijdperk. Kennis hebben van Gods plan van eonen is essentieel om de
geweldige boodschap van de Schrift goed te kunnen verstaan.

donderdag 23 sept. 2 Timotheus 1:10

De geweldige genade waar Paulus over spreekt, is hu geopenbaard door de ver-
schijning (Grieks: epiphaneia) van onze redder Christus Jezus. Het was véér de
eonen al vastgelegd. Er staat niet, dat Hij in het verleden de dood teniet heeft
gedaan (dat is waar), maar dat Hij de dood opheft! Het is een feit. Wanneer dat
precies gebeurt, blijkt uit andere Schriftplaatsen. In plaats van de dood brengt
Hij leven en onverderfelijkheid aan het licht door het evangelie! Voor allen!

vrijdag 24 sept. 2 Timotheus 1:11,12

Paulus was voor het evangelie, dat Hij in de voorgaande verzen samenvatte,
aangesteld als verkondiger, apostel en leraar van de natién. Dit evangelie geldt
in deze tijd; wij doen er daarom goed aan, naar hem te luisteren en hem na te
volgen! Het betekende voor hem lijden, en wij hoeven er dan ook niet van op te
kijken, als ook wij lijden om het evangelie, dat Paulus bracht!

zaterdag 25 sept. 2 Timotheus 1:13

Het gebruik van gezonde woorden is uiterst belangrijk. Gebruik van ongezonde
woorden leidt tot geestelijk verlies. Termen als ‘bekering’, ‘wedergeboorte’, ‘ver-
geving’, ‘koninkrijk der hemelen’, ‘discipelen’ en ‘christenen’ horen niet bij het
paulinische evangelie, maar bij dat van de besnijdenis. Paulinische begrippen
zijn: ‘rechtvaardiging’, ‘nieuwe schepping in Christus’, ‘genade schenken’, ‘op-
hemels koninkrijk’, ‘zoon van God’ en ‘gelovigen’. Dat past bij de hemelse roe-
ping die wij ontvangen hebben! Paulus zegt ook: ‘gezonde woorden, die je van
mij hoort’.

zondag 26 sept. 2 Timotheus 1:13,14

Het gaat om: geloof en liefde in Christus Jezus - als extra accent - om de unieke
bediening en roeping van Paulus te tonen. Timotheus zou dit evangelie naar Pau-
lus met al die hemelse, geestelijke zegeningen in Christus Jezus bewaren en dus
bewaken door heilige geest. Laat die geest in je werkzaam zijn! Blijf bij wat je
door Paulus toevertrouwd hebt gekregen!

maandag 27 sept. 2 Timotheus 1:15

Allen in de provincie Asia hadden de apostel van de genade en de verzoening
verlaten. Dat was een deel van ‘kwaad lijden met het evangelie’. Merkwaardig
genoeg is een evangelie waarin alles van God komt, niet populair bij mensen.
Het menselijke vlees wil graag zelf werken, zelf iets doen voor de Heer en/of
voor de mensen. Dat gaat niet. Het kruis maakt een einde aan al die menselijke
pogingen en inspanningen. Als gevolg daarvan schurkte men liever aan tegen
een boodschap waarin de mens wel (enigszins) centraal staat.



dinsdag 28 sept. 2 Timotheus 1:15

In provincie Asia lagen destijds plaatsen als Efeze, Kolosse en Laodicea. Als je de
brieven met zo'n rijke en diepgaande geestelijke inhoud als Efeziérs en Kolossen-
zen leest, dan is het uiterst pijnlijk, dat juist deze gelovigen zich van Paulus af-
keerden. Zij keerden hem de rug toe, geestelijk en misschien som ook wel letter-
lijk. Juist van die kant komen de vurige pijlen, waarvoor de wapenrusting van
God gegeven is!

woensdag 29 sept. 2 Timotheus 1:16-17

Onesiforus heeft zowel ‘nuttig’ als ‘dragen’ in zijn naam. Wat is nuttig? Dat wat
tot opbouw van de gemeente is! En hoe was hij tot opbouw voor Paulus? Door
zich niet te schamen voor de gebonden apostel, en inspanning te leveren om
hem op te zoeken. Dat moet ongetwijfeld een grote bemoediging voor de apostel
betekend hebben! Troost in lijden.

donderdag 30 sept. 2 Timotheus 1:18

Zagen we gisteren hoe het aspect ‘nuttig’ in de naam van Onesiforus tot uitdruk-
king kwam in zijn wandel, hier in vers 18 zien we hoe het ‘dragen’ van zijn naam
ook in zijn gedrag zichtbaar werd. Hij diende trouw in het evangelie naar Paulus
en dat in Efeze, waar de apostel afnemend populair (vers 15) was. Met een ver-
wijzing naar de dag van Christus (‘die dag’) en het loon dat dan wacht!

vrijdag 1 oktober 2 Timotheus 2:1

Nadat de apostel in vers 7 en 8 al wees op de grote kracht van God en Zijn
geest, wijst hij nu op de kracht die de genade van Christus Jezus geeft. Het
‘wees krachtig’ is eigenlijk: ‘wordt krachtig gemaakt’ (zie Efeziérs 6:10) en wijst
op de grote kracht van Zijn genade. Dat had de (soms) timide Timotheus nodig!
En zo ook wij. Kom je kracht tekort? Laat dan die kracht van de geweldige bood-
schap van overstromende genade zijn werk in je doen!

zaterdag 2 oktober 2 Timotheus 2:2

Timotheus zou de woorden en de boodschap die hij van Paulus ontving, doorge-
ven aan anderen, van wie de trouw is gebleken (en dat door de Heer); mannen,
die ook in staat zouden zijn de geweldige boodschap trouw naar Paulus te ver-
kondigen in spreken en Bijbelstudies. Hoe belangrijk het is dat er zulke broeders
zijn, blijkt temeer uit vers 15 van hoofdstuk 1. Kennelijk is het een bijzondere
genade van de Heer, als je blijft bij die boodschap van genade voor allen!

zondag 3 oktober 2 Timotheus 2:3,4

In het gedeelte 2 Timotheus 2:3-7 spreekt de apostel in drie beelden over het
dienstbetoon van Timotheus (en dus van allen die dienen in het evangelie van
Paulus). Het eerste is: soldaat.

Normaal gesproken brengt een soldaat aan anderen kwaad toe. Hier andersom:
een ‘soldaat’ in het evangelie lijdt kwaad met het evangelie en met Paulus. Ie-
mand die strijdt, kan niet tegelijkertijd inspanningen leveren om zelf in het le-
vensonderhoud te voorzien. De soldaat moet strijden om zijn opdrachtgever (in
dit geval: Christus Jezus) te behagen!



